
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slobkous jaaroverzicht 2014 
 

 

 

 

 

 

Er is in de nieuwsbrieven al zoveel geschreven dat we het voorbije jaar vooral met 

beelden in herinnering willen brengen 



 

 

 

Op onze eerste wandeling van 

het nieuwe jaar kregen we al 

meteen deze gekke paddenstoel 

in het oog. Hij leek wel aan een 

saté stok(je) geregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat in het veld niet op naam kan worden 

gebracht worden houden we 's avonds 

onder de loep 

 

 

 

 

 

 

 

Eind januari hadden inbrekers het op Annemarie 

haar auto gemunt. We vonden hem terug met 

ingeslagen ruit. De rugzak op de achterbank 

hadden ze weggeritst. Het zou Annemarie dit jaar 

nog eens overkomen en die keer met zwaardere 

diefstalschade! 

 

 

 

 



Op 28 januari fotografeerden we deze 

schattige paddenstoel die we dank zei 

het huiswerk van Luc de naam 

krulhaarkelkzwam konden toebedelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cursus korstmossen was pas voor het najaar voorzien 

maar het begon al te kriebelen toen we in februari langs de 

Bolissenbeek dit kapjesvingermos tegenkwamen 

 

 

 

 

 

 

Alles voor de wetenschap dacht 

Luc in de watering. Gelukkig hield 

hij het droog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Van het mosje op de achtergrond kennen we de 

naam nog niet. We zijn nog op zoek naar een 

vrijwilliger om een stukje te plukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart is nog volop mossentijd. Hier een 

mooi beeld van het ruig haarmos 

 

 

 

 

 

 

 

Eind maart leerde Rutger ons de 

aziatische veldkers kennen een 

exoot die bij ons volop in opmars is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De laatste dinsdag van maart lachten 

de slanke sleutelbloemen ons al toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat later zette ook het groot 

hoefblad zijn bloemetjes buiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd dus om eind april het plantenseizoen te 

starten. Meteen een leuke vondst was de 

franse aardkastanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


